
 
 

29 januari 2023 om 10.00 uur 
Kerk van de Eenheid in Christus 

te Son 
 

 
 
Muziek 
 

In stilte bereiden wij ons voor. 
 
Welkom 
 
Aanvangswoord 
 
Het verhaal van Ester, uit het gelijknamige Bijbelboek, is een 
spannend verhaal.  
En in een goed verhaal zijn verschillende lagen te ontdekken.  
Het verhaal dat aan de oppervlakte ligt, is dat van het plan de joodse 
ballingen te vermoorden maar door het optreden van koningin Ester 
wordt verijdeld.  
Je kunt ook de verhaallijn volgen van de sterke vrouw die het tegen 
de wrede koning moet opnemen.  
Of van de slechte Haman die het joodse volk wil vermoorden – en dat 
helaas een actueel thema is. 
Het blijft bijzonder dat de naam van God niet genoemd wordt in dit 
verhaal. Maar misschien komen we toch iets op het spoor. 
 

We steken daarom de tafelkaars aan bij het licht van de Paaskaars, 
eeuwig licht dat ons omringt. 
 
Aansteken tafelkaars aan de Paaskaars 
 
Bemoediging 
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde draagt met zijn liefde. 
 

Drempelgebed 
In de stilte komen wij tot U God  
Over het pad van ons leven 
wij kijken achterom naar de weg die wij zijn gegaan 
en kijken vooruit de toekomst in. 
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Wees onze reisgenoot en onze hoop 
Wees het water onderweg.  
Wees het voedsel voor onze ziel. 
Wees onze steun en toeverlaat.  
Amen 
 
 
Zingen Lb. 217:1,2,3  (De dag gaat open voor het woord des Heren) 
 
Kyrie 
 
Zingen Lb. 305  (Alle eer en alle glorie , indien mogelijk staande) 
 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Schriftlezing  Ester 4 
 
Zingen Lb. 70 (Haast u om mij te redden God) 
 
Overweging 
 
Muziek 
 
Zingen Lb. 755  (Toch overwint eens de genade) 
 
Toelichting bij de collecte 
 
Collectedoel:  Oekraïne Vynnyky: school van onze dromen 
Rekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. W014627 
 
Afkondiging van overlijden 
 
Gebeden  
  
Voorbeden, dankgebed, stil gebed afgesloten met  
 

Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden 
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op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden  
zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving  
maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit  
in eeuwigheid. 
Amen. 
 
 
Slotlied Lb, 425 ( Vervult van uw zegen, indien mogelijk staande)  
 
 
 
 
Zending en zegen 
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Lied 217 

2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen 
God onze Vader. 
 
3. Door U geschapen om uit U te leven;  
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  
oorsprong en toekomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Lied 305 
 

 
 
 
2. Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, / vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, / liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
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Lied 70 

 
2. Laat die U zoeken in hun nood 
verheugd een vrolijk lied beginnen. 
Laat allen die uw heil beminnen 
voortdurend zingen: God is groot! 
Maar ik ben arm, zie mijn ellende. 
Haast u tot mij, bevrijd mij, Heer! 
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, 
maar spoed u om mijn lot te wenden. 
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Lied 755 
 

 
 
2. O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan. 
Uit aarde en hemel opgerezen, 
vangt dan het nieuwe loflied aan, 
als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 
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Lied 425 (t. Rikkert Zuiderveld m. volksmel. Uit Wales) 


